
 

 

Het Hekje staat!!! 
Kaapseplein 15 maart 2024 
 
Het mocht even duren… Maar het hekje 
rond het alweer één jaar oude hopje van 
het kaapseplein is er dan eindelijk 
gekomen. Na eindeloze mailtjes, appjes en 
belletjes is aannemer van Rooijen naar het 
plein gekomen, om het hek te monteren. 
Waar meester Erol en meester Thomas ze 
met open armen ontvingen.  
 

 
Er was om 9.00 uur afgesproken op het Kaapseplein. Helaas 
waren de monteurs door een dubbele afspraak en een uitgelopen 
klus wat later. Rond 12.00 uur kwamen de mannen aan. Ze 
begonnen direct met het boren van de gaten en het inzetten van 
de steun palen. Dit ging niet zonder slag of stoot. Door een botsing 
met de deurklink, bij het inslaan van de eerste paal, had één van 
de monteurs direct een gekneusde vinger.  
 
Gelukkig waren ze met zijn tweeën en heeft de andere monteur de 
rest van de palen in de grond geslagen. Rond 16.00 uur  
s’middags stond het grootste deel van het hekje op zijn plaats. 
 
 

Meester Erol is erg blij met het hek. Voordat dit hek geplaatst werd moest meester Erol 
iedere middag drang hekken neerzetten voor het hopje. Want zonder hekken kunnen wij niet 
controleren wie, welk speelgoed heeft geleend. 
 
We willen de gemeente bedanken voor 
het hek, maar we hopen dat het contact in 
het vervolg beter verloopt. We hebben 
sinds oktober contact gehad met erg veel 
verschillende medewerkers, dit contact 
liep niet efficiënt. Vaak werd beloofd dat 
het hek geplaatst zou worden, soms 
kregen we reactie dat het werd uitgesteld, 
maar veruit de meeste keer werd er 
helemaal niet gereageerd. Dit vinden wij 
erg kwalijk!!! 
 
Maar toch zijn we heel erg blij met deze 
hekjes. Kom vooral langs om het nieuwe 
hek te aanschouwen, de koffie staat klaar. 


