
 

1ste Sportworkshop Wijkpark Transvaal 
Woensdag 3 april 2024 
 
De eerste Sportworkshop is een feit!!  
De weersvoorspellingen waren niet bruis, Voorzitster Joke 
voorspelde Hopjes weer. Alleen had meester Thomas er een hard 
hoofd in. S’ ochtend leek de negativiteit van Thomas waarheid te 
worden. Harde wind, veel regen en donkere wolken waren te zien 
vanaf het Wijkpark Transvaal. Gelukkig was daar, en precies op 
tijd, de zon! Vele zonnestralen schenen over het Wijkpark. De 
sportworkshop kon doorgaan!!! 
 
We hadden een wat groter team als normaal bij de 
sportworkshops, namelijk: Mika, de nieuwste sportinstructeur van 
WSDH. Hij is regelmatig aanwezig op het Wijkpark en daar zijn we 
maar al te blij mee. Hij probeert bij alle sportworkshops aanwezig te 
zijn, zo ook afgelopen woensdag. Mirac, vroeger stagiair van 
WSDH en nu onder de hoede van buurtsportcoach Iris was ook 
aanwezig. Onze oud stagiairs Laye en Jalal waren er ook bij. De 
calisthenics mannen Felix en Valentijn waren er en ook onze eigen 
stagiair Alex was ook van de partij. Helaas kon zijn maatje en mede 
stagiair Figo er niet bij zijn. En tot slot waren onze eigen Meesters, 
Thomas en Brian er. Deze meesters zullen er overigens alle 
Sportworkshops bij zijn.  

 
Ons team en daardoor ook de workshop was wat groter dan 
normaal. Dit kwam mede omdat de Gemeente Den haag, 
Warmtelinq en Wij Zijn Transvaal ook aanwezig waren met een 
grote informatie tent. Er komt namelijk een vernieuwing van het 
Wijkpark aan. Hier werd informatie over verspreidt en kon er door 
de gestemd worden over de verschillende opties en 
mogelijkheden, het is tenslotte hun speelplaats. 
 
 
 

Na het tillen van de hekken, het ophangen banners en het 
opzetten van de tent begonnen de workshops. De 
enthousiaste kinderen. Er zijn raken klappen gevallen 
tijdens het boksen, Tennisballen door de lucht gevlogen, 
Voetballen de kruising in geschoten, Vele 3-punters 
gescoord bij het basketbal, Spieren kapot gemaakt door het 
crossfit en Pijlen in de bulls Eye geschoten met het 
boogschieten 
 
Om half 5 was het toch gedaan met het Hopjes weer. De 
regen viel met bakken uit de lucht, en de informatietent 
bleef nog maar net aan overeind. Toch kunnen we zeker zeggen dat we een geslaagde dag hebben 
gehad. Vele kinderen zijn in beweging gekomen en hebben kennisgemaakt met allerlei soorten 
sporten! Petje af voor de begeleiders en graag tot 17 april, bij het Internationaal kinderfeest op het 
Joubert Plantsoen!! 


